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GENIETEN VAN EINDELOOS LANGE DAGEN
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SHOPPEN EN GENIETEN IN HET MOOIE ZEEUWSE VEERE

Aan het prachtige Veerse Meer, met
een keur aan meerkoeten, knobbel-
zwanen en rotganzen, ligt het plaatsje
Veere. Een idyllisch oud vissersstadje
dat bijna volledig als monument te
boek staat. In de historische panden
tref je de leukste winkeltjes aan.
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RESTAURANT AUBERGE
DE CAMPVEERSE TOREN

De toren is altijd in handen geweest van de opeenvol-
gende Heeren van Veere, onder de voorwaarde dat zij
de toren alleen aan zeer bekwame uitbaters mochten
verpachten. De huidige uitbaters zijn Hendrina van
Cranenburgh en haar zus Trijntje. En bekwaam zijn ze.
De Campveerse Toren (zie ook foto boven) is met vier
luxe kamers in het gebouw en tien kamers in de huis-
jes ernaast, één van de weinige overnachtingsmoge-
lijkheden in Veere. De kamers zijn allemaal stijlvol inge-
richt met ouderwetse meubeltjes en de meeste hebben
een grandioos uitzicht over het Veerse meer of de jacht-
haven. Het gerenommeerde restaurant biedt een ruime
keuze aan heerlijke gerechten waarin vis, schaal- en
schelpdieren een belangrijke rol spelen. Gastvrijheid
staat hier al eeuwen hoog in het vaandel. Of zoals de
kroniek van Zeeland uit 1696 het beschrijft:'Om luiden
van qualiteit, of anderen passanten, te logeeren en
tracteeren.

Kaai 2, tel. o118-501291.




A ZEE, WATER EN SCHUIM

Bij deze winkel dekt letterlijk de titel de lading. Alles wat ook maar enigs-
zins te maken heeft met de begrippen zee, water en schuim, vinden we in
deze buitengewoon originele winkel. Vanzelfsprekend alle soorten en geu-
ren badschuim, zeep en badparels in mooie verpakkingen, maar ook hand-
doeken, badjassen, kaplaarsjes en emmers met schepjes en zeefjes. Drink-
water in fraaie flessen en badkleding en ondergoed van Viva Maria
completeren het geheel.

Markt 28, tel. o118-50148.

4 ATELIER DE SCHAPEKOP

Jan Mosmans, Veeres bekendste en actiefste ondernemer, is als veertienjarig
westers jongetje met zijn ouders in Veere gaan wonen. Zowel Jan als zijn
moeder werden in Dordrecht geboren. Dordtenaren worden ook wel scha-
penkoppen genoemd en dat bracht hen 35 jaar geleden op het idee het ate-
lier daarnaar te vernoemen. Een atelier is het allang niet meer. Jan herin-
nert zich nog goed de tijd dat viouwen er hele dagen zaten te spinnen, weven
en breien. Nu kan men bij De Schapekop terecht voor wollen en 5t. James
schipperstruien, waxjassen, fleece jacks en andere stoere buitenkleding.
Kerkstraat 3, tel. 0118-501416.
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A HET PAND FERDINAND

De buurvrouw van Saartje is Angelique de Smit.
Gevestigd in een prachtig pandje uit het einde van
de zestiende eeuw is Het Pand Ferdinand een
cadeauwinkel pur sang. Net als bijna alle winkels
in Veere is Het Pand Ferdinand het gehele jaar
zeven dagen per week open. Klantvriendelijkheid
staat in Veere voorop en zo ook hier. Alle cadeau-

artikelen staan fraai en met zorg gedecoreerd op
kleur en in stijl. Een uitgebreide collectie van het
Zweedse Sia, bekend van onder meer kaarsen, vaas-
jes, kaarten, fotolijstjes en kunstbloemen, komt
hier volledig tot zijn recht.

Markt 17, tel. on8-501339.

BUITENLEVEN

A SAARTIE

Nostalgisch, zo zou je Saartje het beste kunnen omschrijven.
Hier zien we ‘vergeten’ keukenspullen en houten speelgoed.
Alles wordt op zo'n uitermate smaakvolle manier gepre-
senteerd, dat het wel heel moeilijk is de verleiding te weer-
staan. En dat wij niet de enigen zijn die daar moeite mee heb-
ben, blijkt uit de vele papieren Saartje-tassen die we in het
straatbeeld terugzien. Bij Saartje koop je bijvoorbeeld bak-
vormen, speculaasplanken en -kruiden, perenrood voor de
stoofpeertjes, theeserviesjes, thee-eieren in alle soorten en
maten, houten pollepels, kookboeken, zeepkloppers voor
ouderwetse huishoudzeep, kinderboekjes met rijmpjes en
versjes uit grootmoeders tijd, blokkenwagens, houten kin-
derkeukentjes of een houten vloerpuzzel.

Markt 15, tel. o118-501808.
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¥ OMA'S SNOEPWINKELTIJE

Weckpotten met ouderwetse snoepjes. Meisjes met schor-
tjes aan. Het snoep wordt door het personeel in bruine
papieren zakken geschept. Zoethout, dropmatjes, snoep-
kettingen, zuurstokken, polkabrokken en ulevellen. Geen
pinautomaat of chipknip, maar gewoon betalen met munt-
jes. Hier zijn we even helemaal teruggekeerd in ‘die goeie
oude tijd.

Oudestraat 20, geen telefoon.
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A DE AQUAMARIIN

In een monumentale schuur is De Aquamarijn gehuisvest,
een winkel met mineralen, edelstenen, fossielen en sie-
raden. Hier is letterlijk de hele wereld in één keer te voelen
en te bewonderen. Amethist uit Brazilié en Uruguay, oran-
Je calciet uit Mexico, rozenkwarts uit Namibig, groene apo-
phyliet met witte stilbiet uit India, om enkele prachtige
soorten uit verre windstreken te noemen. Ook in de fluo-
rescentie-afdeling voel je je als een kind dat voor het eerst
naar een tropisch aquarium kijkt. Dat de stenen niet alleen
mooi zijn maar ook nog een helende werking hebben, blijkt
uit de lange lijst die in de expositieruimte hangt. Zo werkt
bijvoorbeeld citrien tegen vermoeidheid, rubtielkwarts tegen
bronchitis en sterkt smaragd het geheugen.

Markt 37-39, tel. o118-501980.

4 ANTIEKHANDEL DE PAGTER

In een voormalige gereformeerde kerk, nog voorzien van
het originele preekgedeelte en glas-in-loodramen, heeft
Antiekhandel de Pagter een passende huisvesting gevon-
den. Een grote collectie antieke meubelen en curiosa wordt
in deze smaakvolle ambiance tentoongesteld. Het zeer
diverse aanbod wisselt dagelijks en een omschrijving van
het assortiment is dan ook nauwelijks mogelijk. Wel zijn
er altijd Engelse ladekasten, Franse kasten, tafels in vele
maten en houtsoorten, spiegels en heel veel kroonluchters.
Kaai 53, tel. o118-501854.

Meer informatie over Zeeland? Kijk op pagina 66. =
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